
  TREES 
I think that I shall never see 
A poem lovely as a tree. 

A tree whose hungry mouth is prest 
Against the earth’s sweet flowing breast; 

A tree that looks at God all day, 
And lifts her leafy arms to pray… 

Joyce Kilmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   BOMEN 

Ik denk niet dat ik ooit een gedicht zal zien 
zo mooi als een boom. 
 

Een boom waarvan de hongerige mond zich drukt 
Tegen de zoete vloeiende borst van de aarde; 
 

Een boom die de hele dag naar God kijkt, 
En haar bladerrijke armen optilt, om te bidden… 

 


